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Jaarringen

Hier, in donkere stilte
weten we wat waar is
weten we waarom
en wie.

Hier zijn allen

met zovelen

alleen

maar niet eenzaam.

Ontsteek de kaarsen
en vier het leven.

Mis niemand

maar koester ze
omdat ook zij

het leven

hebben gekoesterd.



